
De Vlaamse componist Norbert Rosseau is half 
Gentenaar en half “Oudenaardist”.
Die Oudenaardse helft speelde zich af in het 
gehucht Kerselare waar Rosseau alle zomers 
doorbracht en zijn ouders hielp in hun befaamde 
“lekkies”-kraam.

Zijn uitgebreide oeuvre valt uiteen in 3 stijlen die 
elk samenvallen met een heel verschillende periode 
van zijn leven. Dat leven kan je heel mooi vertellen 
aan de hand van zijn liederen: de Italiaanse uit 
zijn Siciliaanse jeugd, de Franse uit zijn 
middenperiode en de Nederlandstalige uit zijn late 
jaren.

Sopraan Mady Bonert en pianiste Gwendolyn 
Vankeirsbilck hebben een selectie gemaakt uit zijn 
vocaal werk.
Gelukkig is ook de uitgebreide briefwisseling 
bewaard tussen de componist en zijn geliefde en 
latere vrouw.
Marc Michaël De Smet, die Norbert Rosseau 
persoonlijk goed gekend heeft, brengt – tussen de 
liederen door - een bloemlezing uit deze 
merkwardige correspondentie.

Norbert Rosseau (1907 – 1975):
Een leven in liederen en brieven

Norberto I° bij zijn eerste optreden (1915)


